
 

Wilde Ganzen op bezoek om projecten te controleren die 

we samen met hen hebben kunnen realiseren.  

Hier zijn we bij een school en een irrigatie project. 

 

 



 

Ook hier bij de projecten van Wilde Ganzen. 

Sareth en Beja zitten weer even in de schoolbanken. 



 

 

Zo maar even in de omgeving een paar foto’s maken. 

Veel plastic en heel veel stenen en betonafval. Ook lokale 

markten veroorzaken een enorme hoeveelheid afval. 

 



 

Samen met de bestuursleden naar de rijstfabriek om rijst 

te halen voor arme gezinnen die we later zullen bezoeken. 



 

Nieuwe huizen bekijken die in 2019 zijn gebouwd. We 

konden er 85 bouwen voor zeer arme gezinnen die geen of 

een heel slecht onderkomen hadden. 



 

Samen een irrigatieproject bezoeken die ook dit jaar is 

gerealiseerd. Door het hoge water en de sterke stroming 

is er wel wat schade ontstaan.  
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Het is hier tijd om rijst te planten dat meestal door 

vrouwen wordt gedaan. Het is zwaar werk en je moet een  

goede rug hebben. Ook kinderen helpen mee. 

 

 



 

Pieter ontmoet een collega in een kliniekje en wij 

bezoeken een irrigatie project dat een paar jaar terug is 

gerealiseerd.  



 

We bezoeken veel arme gezinnen dichtbij Koy’s huis. Als 

je van de weg afgaat, weet je soms niet wat je ziet. Veel 

kinderen gaan ook niet naar school. 



 

Onderweg leggen we nog even aan bij een oude tempel in 

Kampong Cham city. Deze tempel is nog ouder dan 

Angkor Wat. Ook prachtige oude bomen. 



 

Opening van de school in Stoung Trang district in de 

provincie Kampong Cham. De opening wordt verricht 

door Hun Neng, de broer van minister president Hun 

Sen. Gerrit spreekt namens De Brug. 

 



 

Er worden schriften en pennen uitgedeeld en er wordt 

een boom geplant.  



 

Nu zijn we in de provincie Takeo in het district Tramkak 

waar we een school voor het voortgezet onderwijs openen. 

Je ziet hier de oude en nieuwe school naast elkaar. 

 

 



 

Gerrit, samen met de oud minister van landbouw die we 

al vaker hebben ontmoet. De school wordt door hem 

geopend. Weer een hele happening. Tijdens de ceremonie 

zakte het podium in, gelukkig zonder ongelukken. 

 



 

Weer een irrigatie project bezichtigen. Het water staat op 

de hoogste stand om te worden bewaard voor de droge 

periode. Het overtollige water wordt afgevoerd via een 

overloop. 



 

Ontmoetingen in de kerk bij dominee Koy. Dit is altijd 

een hele belevenis en voor ons wederkerend warme 

begroeting. 

 

 



 

Veel kleur en feest. Ook werden er onderscheidingen 

uitgereikt aan onze bestuursleden. Fietsen werden 

uitgedeeld aan weeskinderen.  

 



 

Na de opening van de school worden er arme gezinnen 

bezocht om te kijken wie wel en wie niet in aanmerking 

komt voor een nieuw huis. Altijd een moeilijke beslissing. 

 



 

Veel bezoeken met vrijwilligers die allemaal met ons mee 

willen. Ook prachtige lotusbloemen die op een bepaalde 

manier zijn gevouwen.  



 

Ook op plaatsen waar we niet met de auto kunnen 

komen is een bromfiets heel handig.  

Overal hangt de was te drogen. 



 

Deze taferelen kun je zien in Phnom Penh. Een stad met 

grote contrasten. Op de achtergrond de hoge gebouwen 

van de stad en op de voorgrond vissers die wonen en 

leven op een klein bootje of in een krot. Vaak met hun 

hele gezin. 



 

Weeskinderen of jongeren uit andere arme gezinnen 

kunnen hier een beroepsopleiding volgen met baan 

garantie. Een mooi project. Spien zorgt voor 

levensonderhoud.   



 

Op bezoek bij mensen in Mondulkiri. Dit is geen Spien 

werk maar wel van ds. Koy. Hij heeft ons gevraagd om 

samen met hem een aantal kerkjes te bezoeken. 

 



 

Deze kerk hebben we als laatste bezocht. Een stampvolle 

kerk met heel veel kinderen die mochten zingen en 

daarna buiten mochten spelen. Wat een mooie 

belevenis!!! 

 



 

Prachtige bloemen en allemaal weer andere dan bij ons.  

Wat dacht je van een kerstster van wel 2 meter hoog! 

 


